
Bijdrage Jaïr Stranders 

Brief

12 augustus 1942
Aan den Joodschen Raad voor Amsterdam

Waterlooplein 109
Amsterdam

Mijne Heeren,

Hierdoor deel ik u beleefd mede, dat mijne dochter Ursula Irmgard Frank, 
wonende Scheldestraat 187 te Amsterdam, dd 14-15 Juli j.l. met de eerste 

transport naar Duitschland tot de Arbeidsdienst gegaan is. Sedert dien 
dag vermis ik elk bericht van mijn kind, en verzoek ik u beleefd mij te 

willen mede deelen, of intusschen bij u over deze transport bericht is 
aangekomen.

Verder verzoek ik u beleefd mij te willen zeggen hoe de adres van mijn 
dochter is, respectievelijk hoe de plaats heet waar zij zich bevindt. Voor 

uw goede diensten zeg ik U bij voorbaat beleefd dank, en teeken met,

Hoogachting,

A.Frank



Antwoord

Amsterdam, 14 augustus 1942

Mijnheer,

In antwoord op Uw schrijven d.d. 12 dezer, deelen wij u mede, dat wij tot 
op heden nog GEEN BERICHT van uw dochter Ursula ontvangen hebben.

Er zijn echter een aantal brieven vanuit een “ARBEITSLAGER” in 
Duitschland binnengekomen, welke allen gunstig luiden en die ons in de 
overtuiging sterken dat ook voor U ZEER BINNENKORT goede berichten 

zullen binnenkomen.

Wij hebben de door u ontvangen gegevens in een “CARTOTHEEK” 
opgelegd en zal het ons verheugen U zeer spoedig een gunstig 

bericht te kunnen zenden.

Wilt u ons nog even melden, wanneer en waar uw dochter geboren is, 
welke nationaliteit zij heeft en in welk kerkgenootschap 

zij ingeschreven is?

De brieven, die ingekomen zijn hebben geen adres doch uitsluitend de 
woorden: ARBEITSLAGER BIRKENAU of FRAUENLAGER BIRKENAU, 

als afzender.

Bij uw antwoord te vermelden, kaart in Cartotheek

Hoogachtend,  

A.Polak, secretratis
Joodsche Raad voor Amsterdam

afdeling UITZENDING BUITENLAND

Collectie JCK


